
Als iets liefs ons verlaat, blijft de liefde 

Rayen
Geboren in Mechelen op 19 februari 2009

en thuis overleden in Duffel op 12 maart 2024.

Laat ons samen afscheid nemen van Rayen
 in de aula van de stedelijke begraafplaats, 

Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen,
WOENSDAG 20 MAART 2024 om 14u.

Welkom in de aula vanaf 13.30u en dit graag, 
op wens van Rayen, in sobere kleuren.

De urne van Rayen gaat volgens zijn wens 
met zijn mama mee naar huis, 
daarom vragen we jullie om 

geen bloemen mee te brengen op zijn afscheid. 
Rayen zelf vroeg in de plaats daarvan een gift te doen aan: 

het Kinderkankerfonds (BE31 2850 3053 8255) 
of Bring a smile (BE90 0016 6186 5432)

met als mededeling ‘ter herinnering aan Rayen’.

U kan Rayen een laatste groet brengen in het 
stedelijk funerarium, Ziekebeemdenstraat 4 in Mechelen

op vrijdag van 17.30u tot 18.30u en zondag van 15u tot 16u.

Hij is en blijft:

de topzoon van
 Deborah

de kleinzoon van
 Oma en Opa: Diane en Werner
 Opa en Oma: Dries en Katrien

de neef van
 Dorothy en David 
                     Amélya en Louise
 Daisy en Pieter 
                     zijn hartendiefje Viktor
 Alyssia 

petekind van
 Nonkel Makke

de vriend van velen 
en een voorbeeld voor iedereen 

Deborah wil iedereen bedanken die er is geweest 
voor haar en Rayen, 
het voltallige personeel van UZ Gent voor hun professionele, 
maar ook warme en familiale zorgen, 
de Thuisverpleging Zonnebloem, de huisartsenpraktijk Het Veld, 
Kinderkankerfonds en Bring a Smile.




